ACHTER DE SCHERMEN: LEO KARPER
In deze rubriek komen mensen aan het woord die -meestal volledig vrijwillig en zonder op de voorgrond te treden- onmisbaar werk leveren voor onze zo geliefde hondensport. Leo Karper is voorgedragen door Marcel Dons. Hij vertelt: Leo Karper, voorheen spaniëlman en nu vooral actief voor de golden retrievers, is enorm bezig met de trainingsopbouw, hij heeft daar ook een programma voor geschreven. We trainen nog steeds een paar keer per jaar samen en dat is altijd heel inspirerend en gezellig. We praten in de breedte over het opleiden van jachthonden.
Door Femke Lagaaij
Kunt u iets over uzelf vertellen? 
Ik woon samen met mijn vriendin in Beilen. Ik ben docent biologie in het voortgezet onderwijs in Meppel op een school met zo’n 1200 leerlingen. Ik heb een heel brede interesse. Om een paar dingen te noemen: natuur, paarden, honden, wandelen, fotografie en film. 
[bookmark: _Hlk172572094]Hoe bent u in de jachthondenwereld terecht gekomen?
In 1978 ben ik in contact gekomen met jachthonden toen ik mee werd genomen op jacht en daar een golden retriever aan het werk zag. Er werd ook een bastaard hond ingezet. Ik vond het meteen mooi om te zien. Vanaf 1985 kreeg ik zelf honden en in 1990 maakte de eerste springer z’n entree.  In die tijd haalde je veel kennis uit boeken, ik herinner me onder andere het boekje van  Rudi Meerwijk over het opvoeden van een pup. Ik las ook Amerikaanse boeken over jachthonden. 
Ik ging niet wekelijks bij iemand trainen, heb het mezelf vooral geleerd. Soms kon ik eenmalig bij iemand anders terecht die dan wat aanwijzingen gaf. Ik ben wel naar de spaniël jachtinstructiedagen gegaan die werden gegeven door Tineke Antonisse en Bart Boers. En ik heb een paar keer bij Rokus en Janny Stuyvenberg getraind. In de loop van de tijd leer je steeds meer mensen kennen en daar doe je ook kennis van op. Hoe dan ook: de hond en ik vonden het allebei leuk. 
Ik begreep dat u zelf ook spaniël training bent gaan geven?
Ja dat klopt. Eerst deed ik dat incidenteel later ben ik dat wat regelmatiger gaan doen. Ik heb ook spaniëls helpen opleiden voor het jachtgeschiktheids-examen. Zelf trainde ik in die tijd samen met Marcel Dons en Kees Kodde.  Dat doen we nog steeds. Ik heb ook deel uitgemaakt van de jachtcommissie van de SUN (Spaniël Unie Nederland)
In het lesgeven bouw ik voort op de methode van Tineke Antonisse. Haar Arbeidshandbuch -het werkboek bij haar boek “De drie apporten”- heb ik omgebouwd naar de spaniëls. Het is niet officieel uitgegeven en ook nergens te koop maar ik stel het beschikbaar aan mensen die ik les geef. Ik denk dat zo’n handjevol mensen mijn boek kennen. Het accent ligt op de volgorde waarin je bepaalde onderdelen aan de hond moet aanbieden. Ik hecht nogal aan een goede opbouw. Indertijd heb ik ook VHS banden (Video Home System)  uitgebracht en die bleken mensen ruim te kopiëren, ondanks het feit dat ik ze voor een paar gulden verkocht. Zo flauw. 
Veldwedstrijden
In de 80-er jaren waren er steeds spaniël veldwedstrijden in het jachtveld waar ik mee verbonden was. Tussen 1991 en 1999 heb ik zelf veel veldwedstrijden gelopen met mijn spaniëls. Ik heb meerdere spaniëls gehad, deels samen met mijn vriendin. Daarnaast gingen we met de honden jagen. Jammer genoeg is de jacht in de duinen is er niet meer en gaat het overal met de fazanten minder goed. Voor spaniëls is er daardoor tegenwoordig minder te doen. Daarom heb ik nu golden retrievers  en daar ga ik mee op jacht. 
Is er onderscheid in de opleiding spaniël versus retriever?
Belangrijk is dat spaniel voor 80% voor het schot moet werken. Ik laat de spaniël ontdekken wat wildvinden is. Dat doe je door hem als pup mee te nemen het veld in en onder het wild te brengen. Dat betekent dat je goede velden moet zien te vinden waar nog wild zit. Met een spaniël loop ik het eerste jaar geen lijnen en doe ik ook weinig indirecte dingen, zoals bv een uitgestelde markeer.  Dat doe ik juist wel met een retriever. Bij de retrievers werken we met een clicker bv voor het volgen.  Dat doen we tegenwoordig zonder lijn. Met de golden die ik nu heb, heb ik weinig ambitie. Ik heb wel meegedaan aan een mocktrial maar het is geen geweldige wedstrijd hond
Wat hebt u zien veranderen in de jachthondenwereld?
Er zijn veel meer trainingsmogelijkheden gekomen. Workshops, eenmalige sessies, masterclasses. Dat heeft voor- en nadelen. Je kunt meer kennis halen en er is veel voor je beschikbaar. 
Maar als je je aan één trainer houdt, wordt er gewerkt met een opbouw van je training en dat vind ik beter. Dat geshop van de een naar de ander is een valkuil voor je trainingsopbouw, het is de vraag of je de hond en jezelf er mee ondersteunt. Bovendien hoor je bij de een dit en bij de ander dat… Ik weet niet of je daar nou persé veel aan hebt als je zelf niet heel goed weet waar je mee bezig bent.
Veel van de huidige trainers zetten bovendien uitsluitend proefjes uit en daar leren mensen niet van. Er wordt geen kennis overgedragen. Dat vind ik niet goed want je komt op die manier niet echt vooruit.
De trainingsmethodes zijn veranderd. We zijn hondvriendelijker gaan trainen.  Dat juich ik toe. We trainen nu ook het hele jaar door. Vroeger stopte je in augustus of september, dan ging je jagen en kreeg de hond in januari rust. Pas in maart of april begonnen we dan weer met de training. De wedstrijden lopen nu ook het hele jaar door.
Hebt u nog mooie anekdotes voor ons? 
Ik hecht er altijd aan dat cursisten leren hoe belangrijk de wind is voor een jachthond. Er was een groepje dat ik een heel seizoen elke week uitlegde hoe je werkt met de wind en hoe je patronen kunt lopen. Dat groepje ging mee op jacht en ik was daar ook bij. We zijn aan het jagen, komen onderaan de dijk en ik vraag “jongens hoe is de wind nu?” Ze keken me een beetje glazig aan en konden er geen antwoord op geven, moesten er daar te plekke over na gaan denken. Tsja, daar heb je dan een heel seizoen aan gewerkt...
Welke tips kunt u voorjagers geven?
Controleer of je hond snapt wat jij bedoelt. Hij is niet eigenwijs, hij neemt je niet in de maling. Hij begrijpt gewoon niet wat je bedoelt. Het geheugen van een hond functioneert anders dan dat van een mens. Een mens kan generaliseren, een hond niet. Dus wat hij hier beheerst, kan hij daar niet begrijpen. De hond bestraffen op een moment dat hij je niet begrijpt werkt contraproductief.
Ik heb nog een tip en die komt rechtstreeks van Tineke Antonisse:  Het is een spelletje met honden. Dus relativeer wat je doet. Heb er plezier in! 
Wie draag je voor de volgende Achter de Schermen voor?
Cor Woets. Cor heeft breed verstand van honden. In Zeeland heeft hij in belangrijke mate  bijgedragen aan het werk van de staande honden, voor het schot. Hij is ook een gerespecteerd keurmeester.
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