
‹‹

22 23

Femke Lagaaij heeft altijd een diepe band met 
dieren gehad. ‘Ik ben geboren als dierenvriend,’ zegt 
ze met een glimlach. ‘Mijn hele leven al vond ik alles 
met dieren fantastisch.’

Het begon allemaal in haar jeugd in Den Haag, 
waar Femke bekend stond als het ‘geitenmeisje’, 
omdat ze met haar hond én geiten wandelde. Ze 
verzamelde allerlei soorten dieren, van konijnen tot 
schildpadden en ontwikkelde een sterke band met 
elk van hen.

Toen Femke haar man René ontmoette, gelukkig 
ook een dierenliefhebber, wisten ze dat ze een hond 
wilden zodra ze daar de mogelijkheid voor hadden. 
Zo kwam de eerste van vele honden in hun leven, 
een flatcoated retriever. Door René, van jongs af aan 
fervent jager, kwam ze in aanraking met de jacht. 
‘Daar kon ik me eerst niets bij voorstellen, want ik 
was anti-jacht. Geleidelijk ben ik door hem de jacht 
veel meer gaan begrijpen,’ legt Femke uit ‘en zo ben 
ik ook terechtgekomen in de jachthondenwereld.’

‘Zelf jaag ik niet, maar ik vind het fantastisch dat 
wij met honden kunnen werken die voor de jacht 
geschikt zijn. En ik ben gaan inzien dat wij dankzij 
de jagers nog veel wild hebben. Het schieten is maar 
een klein element, de jager zorgt voor het veld, voor 
een biotoop waarin het wild kan gedijen en waar een 
gezonde balans is.’

Femke, altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, 
besloot haar liefde voor honden te verdiepen door 
ze op te leiden voor de jacht. Ze nam deel aan 
trainingen en behaalde met haar honden vele 
diploma’s. Dankzij haar vermogen om honden te 
begrijpen en helder met ze te communiceren bracht 
ze verschillende honden tot aan de Nederlandse- en 
internationale top van de competitieve jachthonden-
wedstrijdwereld.

Na een onverwachte gezondheidsuitdaging die haar 
dwong haar carrière te heroverwegen, besloot Femke 
haar kennis als jachthondentrainer in te zetten 
voor anderen. ‘Ik krijg hier vrij veel mensen die een 
probleem met hun hond hebben. Ik “lees” hond en 
baas en zie wat er mis gaat tussen beiden. Ik help 
ze die problemen op te lossen,’ vertelt ze. ‘Je moet 
heel puur zijn in je communicatie met je hond. Hoe 
duidelijker jij bent, hoe beter de hond begrijpt wat jij 
bedoelt en in staat is te doen wat je van hem vraagt.’

De basis voor elke succesvolle combinatie bestaat 
uit een sterke relatie tussen mens en hond, geba-
seerd op respect en wederzijds begrip. Dat is waar 
Femke aan probeert bij te dragen met haar training.
‘Onwillekeurig communiceren mensen verbaal of 
non-verbaal iets naar hun hond dat tegenstrijdig is 
met wat ze bedoelen. En dat hebben ze zelf niet in 
de gaten. Voor een hond moet er geen grijs gebied 
zijn. Het is zwart-wit. Uitgangspunt is dat je goed 
gedrag beloont waardoor het herhaald zal worden. 
Hoe mooier en positiever de relatie met de hond is, 
hoe verder hij voor jou wil gaan.’

Femke geeft mij een demonstratie van wat ze heeft 
uitgelegd met één van haar honden, de energieke 
labrador Charlie. Met volledige toewijding en zicht-
baar veel plezier voert hij elke opdracht die ze geeft 
perfect uit. ‘Het is zo bijzonder, de samenwerking 
tussen mens en dier,’ zegt Femke met passie. ‘Ik 
heb een hele brede interesse, vind veel dingen leuk, 
maar hiermee heb ik voor het eerst in mijn leven 
ook iets waar ik heel erg goed in ben’. En dat is te 
zien aan de zeer uitgebreide prijzenkast naast de 
hondenkennel. 

De inzichten die ze heeft opgedaan bij het trainen 
van honden gaat ze binnenkort ook toepassen op 
mensen. ‘Ik vond mezelf sinds ik heb moeten stoppen 
met mijn bedrijf iets te eenzijdig met honden bezig. 
Ik wil ook weer meer met mensen doen’. Na een 
opleiding tot mediator gaat ze hiermee aan de slag.

‘Honden worden bij mij rustig. Ik heb een energie 
die ze snappen en die hen meteen vertrouwen in mij 
geeft. Met leiderschap is het eigenlijk ook zo. Een 
goede roedelleider is nooit de hond die gromt. Maar 
iemand die jou de ruimte geeft om het goed te doen 
met duidelijkheid en veiligheid. Door onmacht gaan 
mensen schreeuwen. Als je eerlijk bent over wat je 
verwacht, dan kan je ook iets zeggen als het niet 
lukt. Maar vooral als het wél goed gaat. Wij vergeten 
dat vaak. De weg naar de top gaat veel sneller als je 
iedere stap vooruit beloont. Als iets niet lukt met een 
oefening dan vraag ik me af ‘wat heb ik niet goed 
gedaan dat mijn hond mij niet begrijpt?’ Zo zouden 
menselijke leiders ook vaker kunnen werken’. 
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